JAARVERSLAG belangrijkste activiteiten 2023

DAAR KOMT DE BRUID in Museum Oud Alkemade

was een unieke bruiloft voor ouderen en mindervaliden

Gedurende het hele jaar 2023 werd in Museum Oud Alkemade in Oude Wetering de
unieke tentoonstelling “DAAR KOMT DE BRUID” geéxposeerd. Museum Oud Alkemade
behoort tot de grootste cultuurinstellingen in de regio. De meer dan anderhalfduizend
donateurs zijn maar wat trots op hun museum en de geschiedenis die door meer dan
veertig vrijwilligers in stand wordt gehouden. Op zondag 24 december 2023 was de
feestelijke afsluiting van de tentoonstelling met het unieke programma wat speciaal is
georganiseerd voor mensen met geheugenproblemen (Alzheimer), ouderen en mensen
met een beperking. Alle senioren- & ouderen-verenigingen en de bewoners van alle (52)
zorginstellingen in onze regio waren uitgenodigd. Mét hun begeleiders en
mantelzorgers. Meer dan 1.300 mensen zijn er gedurende het jaar 2023 ontvangen in
het museum.

Het programma

Tijdens iedere feestelijke dinsdagmiddag werden de gasten ontvangen met koffie, thee en een
tuindersgebakje, werden er door deskundige gidsen de mooiste verhalen verteld tijdens een
wandeling door ‘de knusse straatjes’ van het museum. Met aan het eind een advocaatje of een
glaasje fris op het museumterras. En het allermooiste was dat_het de uitgenodigde gasten geen
cent heeft gekost. Zelfs voor vervoer was er - waar nodig - gezorgd. Om dit te bereiken en alle
uitgenodigde gasten een onvergetelijke middag te bezorgen, is van een aantal fondsen een
royale financiéle handreiking ontvangen. Daar zijn we hen bijzonder dankbaar voor.

Trots op de historie

Een gesprek met Pieter van Ruiten, vicevoorzitter van de Stichting Oud Alkemade en de
'bedenker’ van het evenement: “De inwoners van de vroegere gemeente Alkemade zijn
inderdaad trots op hun afkomst en hun geschiedenis. Het verdient ook grote bewondering hoe
de veertig vrijwilligers van de Stichting Oud Alkemade omgaan met het historische erfgoed.
“Han museum” is een lust voor het oog. De tentoonstellingen getuigen van gevoel voor de
geschiedenis: de tijd van hard werken op de akker, met op z'n tijd 'n feestje. Het herinnert aan
ondernemers die in de crisisjaren en de tijden rond de oorlog er - in stilte - voor zorgden dat er
geen armoede was in de dorpen van Alkemade. Al die verhalen worden bij Oud Alkemade met
zorg bewaard en overgebracht op de volgende generatie.”



